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Kinderjury 

Lezersprijs voor het beste kinderboek 

 

Ook dit jaar hebben de kinderen gestemd op hun favoriete boek en dit jaar zijn dit wederom 

de winnaars: in de categorie 6 t/m 9 jaar Rutger, Thomas en Paco - en de tijdmachine 

In de categorie 10 t/m 12 jaar: Kevin Hassing met Mus en Kapitein Kwaadbaard dl 3 – en de 

Amorfe. 

 

 Speciale aandacht voor dit boek 

De fascinerende verzameling van Ricardo Burgzorg (Suriname) laat zien 

hoe zwarte mensen zijn afgebeeld in prentenboeken en beeldverhalen 

van 1900 tot nu. De plaatjes zijn vaak roerend en schitterend, maar 

soms ook verontrustend of schokkend, vanwege de karikaturen of het 

onverholen racisme. In zeven thematische hoofdstukken beschrijft Arjan 

Peters wat we zien, wat dit zegt over de manier waarop er veelal naar 

zwarte mensen gekeken werd en hoe die beeldvorming pas in de laatste 

decennia in gunstige zin is veranderd. 'Burgzorgs blik' is een 

enerverende, leerzame en kleurrijke confrontatie.  



Van 27 juni t/m 24 september is er in het Allard Pierson in Amsterdam een speciale expositie 

over deze verbeelding van mensen van kleur https://allardpierson.nl/events/burgzorgs-blik/ 

Ben je benieuwd naar het boek? Het ligt bij mij in de winkel ter inzage en is ook te bestellen. 

 

 Zilveren Griffels en Penselen 

Op 21 juni zijn de Griffels en Penselen van 2023 bekend gemaakt: 

Griffels 
 
Informatief 
Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over 
de Anaconda 

Briljante planten 
Tot 6 jaar 

Heksje Hazel 
Schildpad en ik 
6 tot 9 jaar 

Pluk en Pluis de weg naar terug 

Misjka 

9 tot 12 jaar 

De kaarten van Madam Petrova 

Kinderen van het drijfzand 

12 tot 15 jaar 

Patroon 

De zoon van de berentemmer 

Poëzie 

Applaus voor mijn vinger 

Heel de wereld wordt wakker 

 

Penselen 

Prentenboeken 

Klein in een grote stad 

Project Barnabus 

Gedachten denken 

Geïllustreerde kinderboeken 

Ze hadden hun schaapjes geteld 

Misjka 

Geïllustreerde jeugdboeken 

Bliksemkind 

Informatieve kinderboeken 

Ons lichaam 

Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://allardpierson.nl/events/burgzorgs-blik/


Zomerlezen voor collega’s 

Heb jij ook van die collega’s 

die het maar niet aandurven 

om een kinderboek op te 

pakken en te gaan lezen? 

Collega’s die met 1001 

uitvluchten komen waarom 

ze maar niet aan lezen 

toekomen? 

→→ Organiseer zomerlezen voor je collega’s  

Zoek voor elke collega een passend boek waar hij of zij mogelijk blij van zou kunnen worden, 

dat kan uit jullie eigen schoolbieb, of schaf nieuwe boeken aan, misschien uit het potje 

‘professionalisering’ o.i.d. of ‘schoolbieb’. Maak een leuk tasje of pakketje voor elke collega 

met daarin het passende boek, aangevuld met iets kleins ter aankleding. De opdracht is: ga 

dit boek lezen ergens deze zomervakantie! Graag horen we aan het begin van het nieuwe 

schooljaar wat je ervan vond. Zorg natuurlijk wel voor een goede opvolging hiervan, zodat 

het zeker niet vrijblijvend is. 

De boeken die gelezen zijn, kunnen dan in het nieuwe schooljaar een plaatsje krijgen in jullie 

bieb. 

(Kim en Karin, dank voor dit idee) 

 

Een andere variant zou ook kunnen zijn dat iedereen een boekenbon krijgt met de opdracht 

daar zelf een kinderboek van te kopen, te lezen en daarna door te geven aan een van je 

collega’s, met de tip waarom hij/zij dit boek zou moeten lezen! Tip je directie       

 

Ook bruikbaar: 

Sluit elke vergadering af met de vraag: ‘Welk boek lees jij nu?’ En vertel er wat meer over! 

 

Als leerkracht is boeken lezen essentieel! Het is niet de sluitpost, maar juist de basis waarop 

alles drijft binnen jouw lesgeven. 

En kun je door de bomen het bos niet meer zien door het enorme aanbod aan kinderboeken, 

kijk eens op de website of op social media naar de tiplijsten van Frappante fragmenten, 

samengesteld door Rob van de Sande, oud-pabo docent uit Den Bosch 

www.frappantefragmenten.nl  Hij richt zich met name op de beroepsmatige 

leesbevorderaars, jullie!  

Rob vindt het fijn om samen te werken. Heb jij goede ideeën of wil je eens met hem sparren 

over leesbevordering, neem dan zeker eens contact met hem op. 

 

 Bestellen CPNB thematitels en Boekenberg-titels 

Op dit moment liggen ALLE thematitels op grote stapels in de Kinderboekentuin bijeen op de 

tafel. Twijfel je nog over bepaalde titels om aan te schaffen, dan kun je ze altijd even inkijken, 

dus loop gerust eens binnen. 

Hetzelfde geldt voor de titels van de Boekenberg-lesbrief. Hiervan moeten er nog twee 

verschijnen deze zomer, de rest is al in te zien bij ons. Ook deze lesbrief komt in de loop van 

augustus uit.  

http://www.frappantefragmenten.nl/


 

Reminder: Juffen- en meesters-avond 2023 

 

Heb jij je al opgegeven? 

Donderdagavond 14 september gaan we je bestoken met 

heel veel informatie over de thematitels en 

Boekenbergtitels: waar gaan deze boeken over en wat kan 

je er een beetje van verwachten? 

 

Daarna laten we schrijfster & juf 

Annejan Mieras aan het woord. Haar 

nieuwste en derde boek ‘Het kleine Heelal’ is een van de 

Boekenbergtitels. Haar andere twee titels gaan overigens ook over 

thuissituaties met een bijzonder randje. Deze zijn uiteraard ook op 

voorraad. 

Kom kijken, laat je inspireren en geniet! 

En natuurlijk zijn wij al heel veel materiaal aan het verzamelen om 

lekker mee te nemen voor in de klas       

Had jij je nog niet opgegeven? Wacht niet te lang, er zijn inmiddels al aardig wat 

aanmeldingen en een beperkt aantal stoelen.  

Stuur ons een mailtje: info@kinderboekentuin.nl  

 

 

 

 Onderwijs in beeld 

Onderwijs in Beeld is een jong bedrijf wat zich richt op 

leesbevordering door het leesgedrag van kinderen vanuit de 

schoolbieb te kunnen volgen en sturen. 

https://onderwijsinbeeld.nl/ 

Ze hebben nu met een school een casestudie gedaan: 

Nu het schooljaar ten einde loopt, hebben we wat interessante bevindingen kunnen doen. Bij 

Jenaplanschool Wittevrouwen werd er het afgelopen schooljaar 7296 keer een boek gelezen. 10% 

van die boeken werd maar liefst 50% van de tijd gelezen. 

  

Waarom? Om de volgende redenen: 

• Leerlingen kopiëren elkaars leesgedrag, waardoor er maar een selecte groep boeken 

meerdere keren per jaar wordt gelezen. 

• Sommige leerlingen lenen hetzelfde boek meerdere keren gedurende het schooljaar. Wat 

gebeurt daar? 

• Iets minder dan de helft van de leerlingen kiest iedere week een ander boek, ongeacht de 

lengte. 

• Sommige leerlingen lezen series in de verkeerde volgorde en beginnen bijvoorbeeld de serie 

Harry Potter met deel 3 in plaats van deel 1. 

Dit geeft in onze ogen duidelijk aan dat veel leerlingen niet betrokken zijn bij het lezen en dat 

gebeurt op bijna alle scholen. Wanneer je het zichtbaar maakt kun je er als team de schouders onder 

zetten en leerlingen beter helpen met het vinden van de juiste boeken. 

  

mailto:info@kinderboekentuin.nl
https://onderwijsinbeeld.nl/


Deze case studie is in zijn geheel te bekijken op de volgend pagina: 

https://onderwijsinbeeld.nl/deleesapp/case-studies/jenaplanschool-wittevrouwen/ 

 

Zijn jullie nog aan het zoeken hoe het uitleensysteem en het leesgedrag van de leerlingen 

gevolgd kan worden? Misschien is het iets voor jullie schoolbieb. 

 

 

 

 

 Sardes leespluim 
 

De Sardes leespluim is een maandelijkse bekroning van kwalitatief goede en veelzijdige 

bruikbare (prenten)boeken voor jonge kinderen (0 tot 6 jaar). Er wordt bij elke prentenboek 

ook lesmateriaal gepubliceerd. 

https://sardes.nl/winnaars-leespluim-2023 

 

De winnaars van mei en juni 2023 zijn: 

 

Mei 

Zakken leiden naar avontuur… staat er in kleine maar 

opvallende letters op het omslag. En een jurk met zakken vinden 

lijkt een nog groter avontuur voor Lucy. Op haar verjaardag gaat 

ze samen met haar tante shoppen, want het is tijd voor een 

nieuwe jurk. In de Wereldberoemde Boetiek hebben ze alle 

jurken die je je maar kunt voorstellen: streepjesjurken, 

wikkeljurken, prikkeljurken, soepjurken, hoepeljurken, jurken 

voor een wolkenkind. Lucy ziet er fantastisch uit in al die 

verschillende creaties waar maar geen eind aan komt. Maar 

Lucy weet het niet… niet een van die jurken die ze gepast heeft, voelt echt goed. Er breekt 

bijna paniek uit in de Wereldberoemde Boetiek. ‘Wat voor jurk wil je dan?’ is de vraag. En 

Lucy fluistert in het oor van haar tante: ‘Een jurk met zakken.’ Het slaat in als een bom. Met 

zakken? Waarvoor? Dat weet Lucy wel, voor alles wat ze ontdekt: wormen die kriebelen, een 

schelp of een veer, twijgen en takken en huisjes van slakken, muntjes en steentjes en nog 

veel meer. Een jurk met zakken is de jurk van haar dromen. Na bekomen te zijn van de 

schrik, gaat de verkoper op zoek en vindt een stoffige doos met… een jurk met zakken. 

Tante koopt er direct twee (een voor haar nichtje en een voor zichzelf!) en blij gaan ze de 

winkel uit. De verkopers in de winkel gaan onmiddellijk aan de slag met het naaien van 

zakken op de jurken in de etalage. Een vrolijk boek in zachte tinten, met prachtige beeldende 

taal, zoals ‘ik-neem-je-te-grazen-jurken, krekeljurken, stekeljurken, vlinderlichte gazen 

jurken’. Lucy lijkt met al die jurken een echt ‘meisjemeisje’, maar in dit boek wordt op een 

onnadrukkelijke manier getoond dat je je door een jurk niet hoeft te laten weerhouden van 

buiten spelen, ontdekkingen doen en schatten bewaren in je zakken. Er is in dit boek veel te 

zien, te lezen en te lachen. En wat voor jurk wil jij? Of wil je liever een broek met zakken? 

 

juni 

https://onderwijsinbeeld.nl/deleesapp/case-studies/jenaplanschool-wittevrouwen/


Zowel de titel als het meisje met een binnenpretje op het omslag doen 

vermoeden dat ‘De 

ondeugende pyjama’ een grappig boek is. Het meisje vertelt hoe papa 

haar kamer binnenkomt en direct aan haar gezicht ziet dat het mis is. 

De pyjama heeft weer in bed geplast. ‘Wat ben je toch ondeugend’, 

zegt hij boos tegen de pyjama. Hij vult een grote teil met koud water 

en schrobt en spoelt de pyjama tot hij schoon is. Daarna hangt hij hem 

aan de waslijn om te drogen en maakt hij een lekker warm bad klaar. 

Heerlijk ruikend, in mooie kleren gaan papa en dochter naar oma. 

Oma heeft rijst met kip en pinda’s klaargemaakt, hoort het verhaal over de ondeugende 

pyjama en zegt: ‘Zo vader, zo dochter’. Op weg naar huis eten ze nog een ijsje en dan naar 

bed. Papa vertelt dat de gestreepte pyjama eigenlijk een zebra is die van een heel klein 

plasdruppeltje een grote plas maakt, dus voor de zekerheid zet mama een potje naast het 

bed. En dan, na veel knuffels, lekker slapen. 

Een warm verhaal, in een warme sfeer in een warme omgeving. Er lopen geiten en kippen 

op het erf, er groeien palmbomen en kinderen kunnen heerlijk buiten voetballen. Met veel 

humor benadert de vader het probleem van het bedplassen, hij trekt zich niets aan van een 

tegenstribbelende pyjama die voor straf in koud water gewassen wordt. Alles speelt zich af in 

een liefdevolle omgeving, dus met dat bedplassen komt het wel goed. Oma weet dat het met 

papa ook goed gekomen is. Dit vrolijke boek kan een inspiratie zijn voor ouders en kinderen 

die wel eens met ‘kleine ongelukjes’ te maken hebben. De ontspannen manier waarop papa, 

mama en oma met de situatie omgaan en de vanzelfsprekende gang van zaken in dit 

huishouden zijn een mooi voorbeeld. 

 

 

 

Nieuwe boeken getipt 

 

Balotje op vakantie – Yvonne Jagtenberg 
uitgeverij Gottmer 

Yvonne Jagtenberg tackelt in haar beroemde Balotje-verhalen altijd precies 

die onderwerpen uit een kinderleven die voor wat spanning kunnen zorgen, 

en dat is in 'Balotje op vakantie' niet anders. Een eerste keer op vakantie naar 

een ander land kan best een avontuur zijn voor een kleuter, en Yvonne 

Jagtenberg behandelt ook dit thema vervolgens op een heel eigen manier. 

 

Balotje zit in de auto. Op weg naar een ander land, op vakantie. 'Papa?' vraagt 

ze. 'Is er in dat andere land wel een vriend voor mij?' Net als andere kleine kinderen kan Balotje, hoe 

stoer ook, zich nogal eens zorgen maken. Maar bij de eerste stop in dat andere land maakt Balotje al 

een vriend! Gewoon, door gebruik te maken van de taal die alle kinderen verstaan: samen spelen. 

 

Ruim 15 jaar geleden creëerde Yvonne Jagtenberg de kleine Balotje. Deel voor deel ontstond een 

serie prentenboeken waarin belangrijke thema's aan bod kwamen zonder dat ze de boventoon 

voerden. De focus lag altijd op het verhaal, dat verraste en ontroerde - zowel kind als ouder kon niet 

anders dan deze eigenwijze kleuter in het hart sluiten. Deze tijdloze verhalen in een prachtig modern 

jasje blijven leuk om voor te lezen. Yvonne Jagtenbergs andere boeken zijn al net zo uniek en 

eigengereid. Lees ook eens 'Ik ben Pippi niet!' (Bronzen Penseel), 'Hup Herman!' (Gouden Penseel) en 

'Kop op, Herman!' en voor peuters is er de Klein Geitje-serie in karton. 

 

 

 



De Beer en haar boek – Frances Tosdevin & Sophia O’Connor 
Uitgeverij Lemniscaat 
‘De wereld is vol met mooie plekken die een beer als ik kan ontdekken. 

Een beer als ik is bovendien... niet tevreden voor ze de zee heeft gezien.’ 

Een beer die van boeken houdt, gaat op reis om de wereld te zien. Ze 

neemt maar één voorwerp mee, haar Beste Boek voor een Wijze Beer. 

Tijdens haar reis ontmoet ze verschillende dieren die allemaal haar hulp 

nodig hebben. Dan ontdekt ze dat boeken niet alleen geweldig zijn om 

problemen op te lossen – ze kunnen je ook helpen nieuwe vrienden te 

maken. En als je geluk hebt, brengen boeken je naar een heel bijzondere plek... 

 

 

 

 

Skip en de konijnendief – Anna Woltz 

uitgeverij Querido – in de serie Tijgerlezen 

Skip heeft een stuiterhoofd. Hij denkt nooit aan één ding tegelijk. Behalve als zijn 

konijn Snuf op schoot zit. 

Maar op een middag na schooltijd is Snuf opeens verdwenen. Het hok is leeg en 

het deurtje staat wijd open. Is het konijn ontsnapt, of misschien gestolen? 

Skip en zijn vrienden Bennie en Olena weten het zeker: het was een dief. Als echte 

detectives gaan ze op onderzoek uit. Onderweg vinden ze een plaswekker en een 

piraat, maar geen konijn. Waar zou Snuf zijn? 

 

Een spannend en grappig detectiveverhaal van Gouden Griffel-winnaar Anna Woltz voor beginnende 

lezers, dat ook geschikt is om voor te lezen. Met wervelende illustraties van Lars Deltrap. 

 

 

 

Wonderpaard – Claudia Jong & Ruth de Jager 
uitgeverij Querido – in de serie Tijgerlezen 

Fee zit op een leuke school, in een leuke klas. Alleen heeft ze nog geen vriendin. 

Geen échte, geen béste, eentje die bij haar komt spelen. Daarom heeft Fee iets 

bedacht: ze neemt stiekem haar paard mee naar school! Mienie is een heel klein 

paard, dus dat kan best. Maar een paard in de klas, is dat wel zo’n goed idee? 

 

Al snel zet Mienie de hele school op stelten en even lijkt alles mis te gaan. Maar 

gelukkig is Mienie een wonderpaard! 

 

Een grappig verhaal voor beginnende lezers dat ook geschikt is om voor te lezen. Met veel vrolijke 

illustraties in kleur van Ruth De Jaeger. 

 

 

 

 

Nours geheime bibliotheek – Vali Mintzi & Wafa’ Tarnowska 



Uitgeverij De Vier Windstreken 
Wanneer de oorlog in Syrië de stad Damascus bereikt, richten de jonge Nour en 

haar neefje Amir een geheime ondergrondse bibliotheek op met de boeken die 

ze op straat verzamelen. Nour maakt kennis met de helende kracht van boeken; 

hoe ze je kunnen meeslepen en helpen. En hoe ze in donkere tijden voor 

iedereen een toevluchtsoord zijn. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. 

Prentenboek ook voor oudere kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Alchemist op de richel– Karst-Janneke Rogaar 
Uitgeverij Kluitman 

Hier zit ik dan: de kersverse monarch. Vol schrammen, in een schamele hut. 

Bloed loopt langs mijn achillespees mijn schoen in. In mijn nieuwe mantel zit 

een scheur. Wat een lachwekkende toestand. Dat mijn feestje van vannacht zo 

zou lopen, had ik echt niet kunnen bedenken... Wanneer schrijf je een woord 

met ch en wanneer met een g? Dit hartstochtelijke verhaal tussen een 

daadkrachtige monarch en een beruchte oligarch bevat de meest voorkomende 

ch-woorden. Zo wordt de spelling voortaan een lachertje. Eerder verschenen 

van Karst-Janneke Rogaar de succesvolle en veelgeprezen boeken Keizer Ei en 

Au!, waarin respectievelijk alle ei- en au-woorden voorkomen. Keizer Ei is bekroond met maar liefst 

twee Vlag en Wimpels. De Griffeljury noemde Rogaar ‘een van Neerlands grootste taalkunstenaars’ 

en de Penseeljury sprak van een ‘multitalent’. 

 

 

 

De bond voor bangeriken -  Iris Lam 
uitgeverij Volt 

In Anna’s borstkas woont een mannetje. Hij is klein en rood, heeft lange armen, 

korte benen en een grote mond. Het mannetje is een enorme pestkop. Hij stampt 

en schreeuwt en schopt en roept dingen waar Anna bang van wordt. 

 

‘Het is niet goed dat je zo bang bent,’ zegt iedereen altijd, dus op een dag besluit 

Anna om nooit meer naar het mannetje te luisteren. Vanaf nu is ze dapper. De 

nieuwe, dappere Anna is ook een beetje onvoorzichtig. Ze spijbelt van school en 

gaat met een vreemd meisje mee naar een verborgen speelparadijs… Is dat wel 

zo verstandig? 

De Bond voor Bangeriken is een spannend verhaal over heldhaftige bangeriken en bibberende 

helden. Over de heetste zomer ooit. Over een rijke schurk en twee verstrooide uitvinders. Over een 

klimaatactivist en een stad vol wolkenkrabbers. Over een geheime club. Over een klein meisje dat de 

wereld kan redden. Over angst. Maar vooral over dapper zijn.   

 

Iris Lam heeft dit boek geschreven (en zelf geïllustreerd) naar eigen ervaring, omdat ze vond dat dit 

onderwerp nauwelijks voorkomt in kinderboeken. Op deze manier hoopt ze dat kinderen die ook 

worstelen met angsten zichzelf kunnen herkennen en er vooral ook hoop en kracht uit putten. En 

voor alle andere lezers hoopt ze op een stuk begrip. Dit is zeker geen zwaar geschreven boek, het is 

luchtig en ook vol humor 

Vanaf 9 jaar 



 

 

 

We moeten je iets vertellen – Marlies Slegers 
uitgeverij Luitingh-Sijthoff 

Na haar ontroerende Briefjes voor Pelle komt Marlies Slegers met We moeten je 

iets vertellen, een prachtige jeugdroman over loslaten, acceptatie en liefde. De 

ouders van de 13-jarige Hazel gaan scheiden en Hazel wordt naar haar oma 

gestuurd. Daar heeft ze helemaal geen zin in, want hoe kan ze haar ouders bij 

elkaar houden als ze weg is? Terwijl ze het rommelige huis van haar dementerende 

oma opruimt, vindt ze een doos vol foto’s en spullen van haar vader en een stapeltje 

geheime brieven van haar opa. Hazel beseft dat haar missie om haar ouders bij 

elkaar te houden kansloos is. Ondertussen leert ze op het eiland Kean kennen, de 

dromerige jongen die gedichten citeert, zijn bijzondere neef Raaf en oma’s blinde hond, Vincent. Die 

zomer leert ze alles over loslaten en accepteren, in al zijn vormen…  Leeftijd 10+ 
 

 

 

Gelukkig en blij– Edward van de Vendel & Martijn van der Linden 
uitgeverij Querido 

Edward van de Vendel en Martijn van der Linden laten in deze bundel 

ontroerende, grappige en soms ernstige gedichten zien dat geluk kan schuilen in 

heel verschillende dingen. 

 

De katten Hannes en Hassan, de ezeltjes, de schildpadden, het mamavarken met 

haar biggetjes, het dwergkonijn en de goudvis, de vogels: ze leven gelukkig en blij 

op de boerderij. Hoe voorspelbaarder hun dagen zijn, hoe liever het ze is. Maar 

soms wordt hun rustige bestaan opgeschud en zit er niets anders op dan wennen aan iets nieuws. 

Toch blijkt geluk vaak heel dichtbij! 
 

 

 


